
Groene Kerk, Wat is dat? 
Klimaat, natuur en milieu worden ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. In veel 
geloofsgemeenschappen vindt men dat groen en duurzaam bij geloven en kerk zijn horen. We mogen 
Gods Schepping, waar ook ons voortbestaan van afhankelijk is, niet vernietigen maar moeten haar in 
ere houden en waar nodig beschermen en helen! 
 
‘GroeneKerken’, samen op weg naar een duurzame samenleving  
Om geloofsgemeenschappen te helpen groen en duurzaam te worden, zijn Kerk in Actie en TEAR in 
2011 de ‘GroeneKerken’-actie begonnen. Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles 
met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen 
te zetten in verduurzaming. De activiteiten van GroeneKerken richten zich op motivatie, informatie, 
verbinding en uitwisseling.  
 
Zorg voor Gods schepping als opdracht  
Geloof in God als schepper is verbonden met de zorg voor Zijn schepping. Deze twee komen bij elkaar 
in een geloofsgemeenschap. Daarom vindt GroeneKerken dat duurzaamheid voor elke kerk een 
relevant en essentieel thema is. 
God heeft ons de aarde gegeven om te bewerken en te bewaken. God schiep een zee en aarde vol 
leven. Een groot scala aan dieren, planten, vruchten, zaden en kleuren prachtig gecreëerd. Alle 
organismen op aarde zijn van betekenis voor elkaar, gemaakt in een onderling afhankelijk ecosysteem 
waarin ze allemaal hun eigen rol hebben. God zag dat het goed was. Maar helaas; het bleef niet 
goed. De onderlinge verbindingen tussen God, de mens en de schepping werden verbroken. Onze 
westerse levensstijl doet onrecht aan mensen, dieren, de natuur en milieu. 
 
Wereldwijd zijn de gevolgen van klimaatverandering en onze overconsumptie duidelijk te zien. Elke 
seconde worden 169 bomen gekapt, plastic verzamelt zich in zee, hele leefgebieden worden 
opgegeven voor het delven van grondstoffen. Door een gebrek aan voedsel en gebruik van pesticiden 
verdwijnen insecten. Hier in Nederland heeft dit op het eerste gezicht nog maar beperkte invloed, 
maar ver weg zijn mensen hun inkomstenbronnen en huizen al kwijtgeraakt, doordat we de 
schepping in verdrukking brengen. 
 
Als kerken kunnen we onze stem van hoop en geloof laten horen. In een wereld vol 
klimaatverandering, uitbuiting en onrecht, geven groene kerken een tegengeluid. En dat is een 
hoopvol geluid voor de wereld en voor de kerk! 
 


